
Een prentbriefkaart met een geschiedenis 
 
Onderstaande prentbriefkaart toont verschillende stempels, die doordat ze zo dicht bij elkaar, 
zelfs op elkaar staan, de aandacht trekken. Op de scan is te zien dat de basisregels voor bewaring 
niet werden gevolgd.  
De kaart werd de 1ste keer verstuurd vanuit Oostende op 4 juli 1907. Er staat een gedeeltelijk 
zichtbare stempel op de rechter postzegel en een volledige stempel links van de postzegels. De 
aankomststempel Anvers staat gedeeltelijk onder de linker zegel, hetgeen er op wijst dat slechts 
één zegel van 5c werd gekleefd, hetgeen beantwoordt aan het juiste tarief voor die tijd voor het 
verzenden van een kaart. Hierboven werden door de post de tweetalige stempels INCONNU – 
ONBEKEND en RETOUR A L’ENVOYEUR – TERUG AAN AFZENDER geplaatst.  
 

Om de kaart toch te bestellen, heeft men postbodes geraadpleegd die misschien wel de 
woonplaats van Joséphine de Winter te Antwerpen in hun postronde hebben. Zonder resultaat: 
vandaar de stempel INCONNU A L’APPEL – onbekend bij naamafroeping. Vooraleer de kaart af 
te leveren aan de afzender werd de stempel REBUT gebruikt om aan te geven dat de kaart niet 
kon worden besteld, om welke reden dan ook.  

 
Een tijdje nadat de 
kaart terug werd 
bezorgd aan de 
afzender, begon de 
prentbriefkaart aan 
een tweede reis. De 
afzender, Paula, rue 
de Flandre 9 schreef 
een bericht op de 
beeldzijde van de 
kaart, vulde het 
adres van de 
bestemmeling aan, 
kleefde opnieuw een 
postzegel van 5c en 
bezorgde de kaart 
aan de post, waar 
die opnieuw te 
Oostende werd 

afgestempeld op datum van 28 juli 1907, zelfs op de zegel die voorheen reeds dienst deed en 
was afgestempeld. 
 

Op de beeldzijde schreef Paula (afzender, Oostende) volgend bericht (vrij vertaald uit het Frans): 
Beste Josephine. Deze kaart heeft een lange reis gemaakt vooraleer ze bij jou aankwam. Ik was 
vergeten om het adres te vermelden en nadat ik ze terug kreeg, is ze hier nog een tijdje blijven 
liggen. Je ziet dat ik dezelfde kaart opnieuw heb gestuurd. Met hartelijke groeten Paula 
 

 

 

Bovenste deel van 
de beeldzijde : 

 
St-Pieterskerk 

aan het 
Margarethaplein te 

Leuven. 


